St. Stephanusvuur, jaargang 59 nummer 2

Van de redactie . . .
Kan het lente zijn zonder winter?

In dit nieuwe nummer van het Stephanusvuur treft u uiteraard vooral veel
aan over Pasen. Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, het feest van de kern
van ons geloof, nadert al weer met rasse schreden. Wij zijn al een poos
onderweg om ons daarop voor te bereiden in de vastentijd die startte op
Aswoensdag.

U vindt in dit nummer veel uitleg en inspiratie m.b.t. het Paasfeest. En er
zit een inlegvel in dit nummer met daarop een handzaam overzicht met alle
diensten in de Goede Week en het Paasweekeinde. Het is duidelijk: het kan
geen Pasen worden zonder Goede Vrijdag. Wij vinden dat logisch en willen
dat ook ieder jaar opnicuw bewust beleven.

Is dat met alles zo? We kregen in maart al heel veel dagen met prachtig
voorjaarsweer. Er wordt veel over gesproken: het is eigenlijk nog geen
lente, de natuur is van slag, zo meteen gaat het misschien toch nog even
flink vriezen. Laten we er eens wat anders tegenaan kijken: geniet van de
dag die mooi weer brengt, ook al is het eigenlijk nog geen lente.
Misschien past het goed bij de boodschap van Pasen dat wij elke dag
genieten van goede dingen die op ons pad komen; zonder voorbehoud. Dat
we het leven “beleven.” En dat we de, soms kleine, goede dingen om ons
heen bewust waarnemen en voelen.

Het kan geen Pasen zijn zonder Goede Vrijdag, maar we kunnen wel
genieten van de lente, ook al is het niet echt winter geweest!

Vandaag is het nieuwe Stephanusvuur bij u op de deurmat gevallen. We
hopen dat u het met plezier en interesse leest!

Namens de redactie, Hannie Hofland
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Van de pastores. ..

Nieuw Leven....

‘Hij is niet hier, Hij is verrezen.” Geloof jij het? Dat Jezus de dood
overwonnen heeft? Het graf leeg, nieuw leven begonnen? Dat kun je toch
bijna niet geloven in deze tijd, nuchter als wij zijn? Toch is dat nou precies
waar Pasen, waar ons geloof over gaat.

Geloof gaat namelijk over dromen van een nieuwe toekomst. Geloof gaat
over de hoop die je samen levend houdt. Hoop dat het beter wordt, dromen
van verandering en daar in durven geloven. Als gelovige mag je weten dat
God ons mensen telkens opnieuw laat opstaan uit ellende, uit pijn en
verdriet. Jezus, zijn leven, sterven en verrijzenis laat het ons zien. Geloven
opent visioenen, geeft ons de mogelijkheid de wereld anders te zien dan ze
nu is.

De verhalen die wij met Pasen horen brengen ons weer bij die visioenen
van een nieuwe toekomst. Ze vertellen van de schepping, van God als de
grond van ons bestaan. Ze vertellen van de bevrijding uit de slavernij, van
de doop die een begin van nieuw leven mag zijn, van Jezus die verrezen is.
Verhalen die hoop geven voor de toekomst. Als het toen kon, kan het
vandaag misschien weer!

Natuurlijk, je geliefde overledene zal niet zo maar weer naast je staan.
Maar misschien herken je hem of haar in een gebeurtenis, een plek die
herinneringen oproept en is hij, is zij weer dicht bij je. Misschien geeft zo'n
moment je kracht en hoop voor de toekomst. Natuurlijk, je ziekte is niet zo
maar genezen, maar misschien ontvang je warmte, liefde en kracht van de
mensen om je heen en durf je met hen de toekomst weer tegemoet.

Toen Paus Franciscus vorig jaar op 13 maart werd gepresenteerd gloeide er
weer wat nieuwe hoop op in mijn hart. 'Goedenavond broeders en
zusters..." Een warme lach, een paus die neerbuigt en onze zegen vraagt
over hem en zijn werk. ...Natuurlijk weet ik ook wel dat de heikele punten
voor onze Nederlandse kerk niet zo maar zullen worden omgedraaid, maar
er is weer warmte, een nieuwe sfeer, een open houding. Voorzichtig durf je
weer te dromen dat het ook nog anders kan.
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De symbolen die wij met Pasen gebruiken vertellen ook van die hoop, van
die dromen. Het nieuwe licht wordt onder ons ontstoken, het licht van
Christus, licht van de nieuwe morgen. In het licht ziet alles er vaak heel
anders uit, minder bedreigend, hoopvol, misschien zelfs wel verwarmend.
Wij mogen allemaal staan in dat licht van Christus. En in dat licht heeft
niet de dood, het donker dat wij in ons eigen leven en in de wereld om ons
heen ervaren het laatste woord, maar het nieuwe leven, nieuwe kansen,
nieuwe toekomst.

Met Pasen wordt het nieuwe doopwater gezegend en worden wij allemaal
besprenkeld. Water wast schoon. Water laat groeien en bloeien. Water is
een teken van nieuw leven. Met water worden wij gedoopt en mogen wij
een nieuw leven beginnen met Jezus Christus.

Met Pasen mag er een begin van hoop zijn, dat er na de duisternis toch
weer licht komt. De hoop die groeit waar mensen gelouterd zijn, de pijn
voorbij, de tranen gedroogd, de moed hervonden. De hoop groeit waar
mensen het aandurven om elkaar de oude verhalen te vertellen - ter
bemoediging. Weet je nog, dat Jezus alles nieuw zou maken? Weet je nog
dat hij zei: Heb elkaar lief, zoals ik jullie lief heb gehad? Weet je nog hoe
hij vertelde over Gods vergeving? Weet je nog toen hij die zieke genas,
toen hij het brood deelde? Een heel mensenleven komt zo voorbij. Het
leven van die mens die de dood overwon. En zo wordt ook voor ons de
dood springplank naar nieuw leven.

Wanneer wij durven geloven dat niet alleen Jezus, maar wij allemaal
kunnen opstaan tot nieuw leven, wanneer wij onze dromen en visioenen
niet alleen dromen, maar ook durven leven dan kan het voor ons allemaal
Pasen worden.

Mede namens pastor Jozef Okonek wens ik u en jullie van harte een Zalig
Pasen!

Pastor Dorenda Gies
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Veranderingen in de Goede Week

De belangrijkste week in het liturgisch jaar in onze Katholieke Kerk is de
Goede Week. In die week, van Palmzondag tot en met Pasen, herinneren en
vieren wij de laatste dagen van Jezus Christus, het laatste Avondmaal, zijn
lijden, sterven en verrijzenis.

In maart 2012 heeft de bisschoppenconferentie een brief uit doen gaan
waarin nieuwe richtlijnen voor de liturgische viering van Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en de Paaswake, het zogenaamde Paastriduum, bij elkaar
zijn gezet. Hierin wordt verplicht gesteld dat de plechtige vieringen van
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake altijd worden voorgegaan
door een priester, eventueel met andere leden van het pastoresteam. In
principe wordt er uitgegaan van één viering voor het
Samenwerkingsverband of voor de aanstaande nieuwe parochie. Onze
bisschop heeft aangegeven dat een viering op meer plekken mogelijk is,
zolang een priester hierin voorgaat. Er is geen ruimte meer voor Woord- en
Communievieringen tijdens het Paastriduum. Op Eerste Paasdag mag er
wel weer een Woord- en Communieviering zijn. De nieuwe regeling werd
verplicht gesteld met ingang van 2013.

In 2013 hebben wij als pastores geprobeerd om aan deze nieuwe richtlijnen
een creatieve invulling te geven, omdat wij het belangrijk vinden dat elke
plaatselijke gemeenschap in het eigen kerkgebouw deze belangrijke week
moet kunnen vieren. In een persoonlijk gesprek op 1 maart 2013 heeft onze
bisschop ons als pastores uitdrukkelijk de opdracht gegeven om ons in
2014 precies aan de richtlijnen te houden. In januari 2014 heeft onze
bisschop weer een brief doen uitgaan waarin hij zijn standpunt en de
richtlijnen opnieuw toelicht. (De inhoud van deze brief kunt u vinden op
www.rkkerkmeppel.nl)

Naar aanleiding hiervan hebben wij moeten besluiten om het liturgisch
rooster van de Goede Week aan te passen. De gevolgen hiervan zullen in
dit liturgisch jaar vooral in Beilen en ook in Hoogeveen voelbaar zijn. De
vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake van de parochies Beilen en
Hoogeveen zullen gezamenlijk worden gevierd in de kerk van Hoogeveen.
In de kerk van Beilen zal dus geen viering zijn op Witte Donderdag en
geen viering van de Paaswake. Dit is voor ons en vooral voor u,
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parochianen, een ingrijpende en pijnlijke verandering. Wij hopen toch dat u
begrip kunt hebben voor deze beslissing.

Wij proberen als team zo veel mogelijk samen in de vieringen voor te gaan
om de onderlinge verbondenheid van de parochies uit te drukken. De
vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake in Hoogeveen worden
gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd met zowel parochianen uit Beilen als
uit Hoogeveen. Dit betekent dat er in Hoogeveen wat onbekende gezichten,
parochianen uit Beilen, bij het altaar en in het koor zullen staan om de
liturgie te ondersteunen. Samen met het bestuur van de parochie Beilen
kijken wij naar mogelijkheden om het voor zoveel mogelijk parochianen
uit Beilen mogelijk te maken naar de vieringen in Hoogeveen te gaan. De
gezamenlijke vieringen in Hoogeveen zijn op Witte Donderdag om 20.30
uur en met de Paaswake om 22.00 uur. Voorafgaand daaraan gaan wij in
Meppel samen voor in de Witte Donderdagviering om 19.00 uur en in de
Paaswake om 20.00 uur. Voor een overzicht van alle vieringen tijdens de
Goede Week en Pasen verwijzen wij u naar het liturgisch rooster in dit
parochieblad.

Na afloop van de Goede Week horen wij graag van u terug hoe u dit
gezamenlijk vieren hebt beleefd en welke dingen misschien anders zouden
kunnen. Dat kan ons helpen om een goede weg te vinden voor volgende
jaren.

Wij wensen u een geinspireerde Vastentijd toe en een mooie voorbereiding
op Pasen, het feest van de verrijzenis van de Heer.

Pastor Dorenda Gies
Pastor Jozef Okonek S.Chr.

Kroniek . ..
Doopviering in onze parochies

Als uuw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich
aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rkparochies.nl), of
telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke
parochies wordt gedoopt.
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Van het bestuur. ..

Collecteopbrengsten:

Datum 1¢ 2° Bijzondere 2¢
collecte

29/12 72,61 64,88

31/12 61,16

5/1 150,15 114,71

12/1 62,51 56,55

19/1 60,66 48,09

26/1 86,80 69,83

2/2 93,42 76,16

9/2 79,31 72,31

16/2 88,80 70,50

23/2 106,64 95,14

2/3 87,76 89,40

5/3 114,15 Vastenactie

De 1° collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2¢ Collecte gedurende
de vastentijd:

Vastenactie Sierra Leone

Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse
Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en de
samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere
van de zusters van Cluny. Hun project in Diomplor vormt het
campagneproject 2014 van Vastenaktie. De zusters vangen kinderen op en
zorgen ervoor dat ze naar school kunnen. De gezinnen waaruit de kinderen
komen, worden ondersteund met zogenoemde ‘business and savings’-
programma’s, waarmee groepen vrouwen een soort kleine codperaties
vormen.

Vastenzakjes

Naast de wekelijkse 2° collecte kunt u de vastenactie steunen door het
geven van een extra donatie. Als bijlage bij dit parochieblad treft u, zoals
ieder jaar, een vastenzakje aan. In de zakjes kunt u uw bijdrage doen in de
vorm van geld of het geven van een éénmalige machtiging aan de
vastenactie. Van harte bij u aanbevolen.
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Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

De Goede Week

De Goede Week (ook wel Stille Week of lijdensweek genoemd) is in het
christendom de naam voor de week vanaf Palmpasen tot Stille Zaterdag.
Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd.

In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle
gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken,
met name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus.

De Goede Week en Pasen worden daarom in het algemeen als het
belangrijkste liturgische hoogfeest beschouwd, ook al wordt Kerstmis
meestal uitbundiger gevierd. De Goede Week heeft als zwaartepunt het
Triduiim Sacrum dat bestaat uit de drie dagen Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag. De vieringen van Witte Donderdag tot en met de
Paaswake worden als een eenheid gezien, waardoor we op donderdag en
vrijdag in stilte de kerk verlaten.

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de
vastenperiode (de zondag voor Pasen) en de eerste dag van de Goede
Week. Op Palmzondag wordt de blijde intochtvan Jezus Christus in
Jeruzalem gevierd. Palmzondag wordt vanouds gevierd met de zegening
van palmtakken aan het begin van de viering. In onze kerk worden deze
vanwege het klimaat vervangen door buxustakjes. In Midden-Europa
worden ook wel takjes met wilgenkatjes gebruikt. De pastor zegent en
besprenkelt met de wijwaterkwast de palmtakken met wijwater. Na de
zegening volgt dan een processie met traditionele gezangen die herinneren
aan het volk dat "Hosanna" riep en Jezus met gejuich in Jeruzalem
binnenhaalde. Deze muziek heeft, zoals de hele dag, een wat verdrietige
ondertoon, vooruitlopend op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus door
datzelfde volk verstoten werd. Dezelfde mensen die "Hosanna" riepen op
zondag, zouden "kruisig Hem" roepen op vrijdag.

Tegenwoordig ligt de nadruk op de feestelijke inhuldiging, getuige de
kinderprocessie aan het begin van de viering en de fleurige Palmpasen
stokken die zij meedragen. Aan de hand van de Palmpaasstok wordt het
verhaal van Jezus verder verteld. De kinderen worden ook dit keer weer
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uitgenodigd om de Palmpasen stokken mee te nemen. Na de viering
worden de gezegende ‘palmtakken’ thuis achter de kruisbeelden gestoken.

Witte Donderdag

Op Aswoensdag werden vroeger de openbare zondaars met as bestrooid en
de kerk uit gezet. Nu keren zij terug in witte kleren. Daar komt de naam
"Witte" Donderdag vandaan.

De liturgische kleur van deze dag is daarom ook wit. Het was de gewoonte
om het kruisbeeld en alle beelden met een wit kleed te bedekken.

In de viering tijdens het Gloria luiden onophoudelijk de klokken en
altaarschellen, waarna deze niet meer gebruikt mogen worden tot Pasen. In
plaats van de bel kan een ratel gebruikt worden.

Ook het orgel mag vanaf dat moment niet meer worden gebruikt, hoewel
deze regel in de hedendaagse Nederlandse praktijk lang niet altijd meer
wordt gevolgd.

Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal, de laatste maaltijd van
Jezus met zijn volgelingen herdacht, voordat Hij wordt gekruisigd. Tijdens
de maaltijd brak Jezus het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de
woorden: ‘Neemt en eet, dit is mijn Lichaam’. Daarna nam Hij ook de
beker en gaf die aan zijn leerlingen met de woorden: ‘Drinkt hier allen uit,
want dit is mijn Bloed, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van
zonden’.

Op deze manier wordt de instelling van de H. Eucharistie en het
priesterschap herdacht.

In de liturgie van Witte Donderdag wordt ruimte gemaakt voor de
symbolische voetwassing door de priester. De priester zal, zoals Jezus deed
bij de apostelen, de voeten wassen van 12 parochianen.

Na de communie en het communiegebed wordt het tabernakel leeggemaakt
en de godslamp meegenomen. Het altaar wordt volledig leeg achter
gelaten.

De Hosties en de godslamp worden naar een zijaltaar of de sacristie
gebracht.

In het donker wordt het Evangelie van Mattelis gelezen: Jezus gaat met de
apostelen naar de hof van Olijven om te bidden en te waken. Zo bereiden
wij ons voor op wat komen gaat op Goede Vrijdag.

Wij verlaten in stilte de kerk.
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Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken we de
kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad
Jeruzalem.

Jezus stierf volgens de Bijbel door de kruisdood, nadat hij door de
Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het sanhedrin, de
Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld.

Heel vroeg in de morgen komen de hogepriesters, oudsten en het hele
sanhedrin bij elkaar. Besloten wordt om Jezus ter dood te brengen. Hij
wordt geboeid en naar de stadhouder Pilatus gebracht. Die weet zich niet
goed raad met de situatie, bedenkt dan dat Jezus oorspronkelijk uit Galilea
komt en daardoor onder het recht van Herodes valt. Deze blijkt in de stad te
zijn, waarop Jezus naar Herodes gestuurd wordt.

Herodes drijft de spot met Jezus; hij geeft hem een mantel en stuurt hem
als een "nepkoning" terug naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten,
door het volk te laten kiezen tussen een moordenaar (Barabas) en Jezus.
Het volk heeft echter liever Barabas vrij. Pilatus laat Jezus geselen.
Romeinse soldaten nemen hem mee naar de binnenplaats van het
gerechtsgebouw, zetten een doornenkroon op zijn hoofd en doen hem een
purperen mantel om. Ze lachen hem uit en slaan hem op zijn hoofd. Pilatus
laat hierop Jezus aan het volk zien, maar het wordt niet voldoende geacht;
"kruisig hem". Uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het volk en
'wast zijn handen in onschuld'. In kerkgebouwen is de godslamp gedoofd
omdat het Lichaam van Christus in het tabernakel afwezig is. Het altaar is
op deze dag volledig kaal: het kruis, de kandelaren en het altaar dwaal zijn
verwijderd. De liturgische kleur is rood, een verwijzing naar het lijden en
het vergoten bloed van Christus.

De Kruisweg

De Kruisweg is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het
gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus)
tot op de heuvel Golgotha, plaats van zijn terechtstelling.

Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs
veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij. Een kruiswegstatie is een
schilderij of reliéf dat een scéne uit de lijdensweg van Jezus en zijn
stervensproces uitbeeldt. Het woord statie is afgeleid van het Latijnse
woord statio, dat staan of stilstaan betekent.
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Bezinningsviering met bloemlegging bij het Kruis

Ook in de avondliturgie van Goede Vrijdag staan lijden en sterven van
Jezus centraal. Er is geen eucharistieviering.

De liturgische kleur is rood, een verwijzing naar het lijden en het vergoten
bloed van Jezus.

De avondviering opent met een woorddienst, waarin het lijdensverhaal
volgens Johannes centraal staat. Johannes onderstreept in zijn passieverhaal
dat Jezus de Christus is, de langverwachte Messias, wiens komst in het
Oude Testament wordt voorzegd. Niet toevallig gaat aan de evangelielezing
een lezing uit het boek van de profeet Jesaja vooraf.

De kruisverering of kruishulde gaat terug op een heel oude traditie in
Jeruzalem. Centraal in de verering stond oorspronkelijk het Heilig Kruis,
het originele houten kruis waaraan Jezus was gestorven. Eén voor één
komen de aanwezigen naar voor en brengen hulde aan de Gekruisigde.
Voorheen met een kniebuiging of een kus. Tegenwoordig leggen we daarbij
ook gele en witte bloemen bij het kruis.

Paaswake

De liturgie van de Paaswake wordt traditioneel gehouden in de nacht van
paaszaterdag op Pasen. Dit jaar begint de viering al om 20.00 uur, omdat de
pastores ook in Hoogeveen nog voorgaan in de Paaswake. Herdacht wordt
dat Jezus in deze nacht opstaat. De paaswake is het feest van het licht, het
feest van het water en het feest van de vreugde; om Jezus' verrijzenis.

In deze viering wordt een groot aantal symbolen met elkaar gecombineerd.
Eerst is daar de duisternis: aan het begin van de viering is er geen enkel
licht in de kerkruimte aanwezig. De duisternis staat ook voor het ontbreken
van ordening. Dan is er het vuur voor de Paaskaars. Teken van een nieuw
begin. Het licht brengt ordening in de chaos. De nieuwe Paaskaars wordt
gezegend en aangestoken aan het Paasvuur. In de kaars zijn vijf
wierookkorrels in kruisvorm gestoken; zij verbeelden de vijf wonden van
Jezus in handen, voeten en zij.

Het licht van de kaars is het symbool van Christus, het licht op de
levensweg. Vervolgens is er de verspreiding van het licht. De gelovigen
steken hun eigen kaars aan met het vuur van de Paaskaars of geven het aan
elkaar door: het geloof, het evangelie, de Blijde Boodschap wordt verspreid
en een jubelzang wordt aangeheven.

Het eerste hoofdstuk van het boek Genesis wordt gelezen, het verhaal van
de schepping, met zijn herhaalde "En God zag dat het goed was". Na de
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symboliek van het nieuwe vuur, benadrukt dit verhaal nogmaals de
ordening die door God gebracht wordt.

De tweede lezing is uit Exodus, het verhaal van de uittocht door de Rode
Zee van de Israelieten, een verwijzing naar het doopwater dat later in de
viering wordt gezegend.

De Evangelielezing verhaalt over de nieuwe morgen en het lege graf:
"Waarom zoek je de levende onder de doden?"

Na de preek vindt de wijding van het water plaats: er wordt over het water
geblazen en de Paaskaars wordt tot driemaal in het te wijden water
gedoopt. Het doopwater wordt gezegend en de gelovigen hernieuwen de
doopbeloften. Als er dopelingen zijn, worden deze gedoopt.

Vervolgens wordt de Eucharistie opgedragen. Symbool van de verrezen
Heer is de paaskaars die van nu af haar licht zal doen schijnen.

Pasen

Paaszondag is het vreugdevolle begin van de Paastijd en staat volledig in
het teken van de Verrijzenis, de hoogste waarheid van het christelijk geloof.
De Kerk viert dat de verrijzenis van Jezus Christus ook heeft geleid tot de
verrijzenis van alle gelovigen, van nu af door de rechtvaardiging van onze
ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam.

Tenslotte

Nogmaals, de praktische informatie over de vieringen in de Goede Week
vindt u in het gele inlegvel, in het rooster liturgische vieringen op de
middenpagina’s en op de website rkkerkmeppel.nl

Vitrinekast

Ten behoeve van de Goede Week wordt de vitrinekast ‘gevuld’ met
kruisbeelden en foto’s van kruisbeelden. Wie een kruisbeeld of een foto
daarvan ter beschikking wil stellen, kan contact opnemen met de koster van
dienst.

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u veel inspiratie toe voor de
vieringen in de Goede Week.

Taco Hofland.

(Voor dit stuk is gebruik gemaakt van informatie uit wikipedia.nl en rkk.nl. Op beide sites is
nog veel meer informatie te vinden)
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Werkgroep contactpersonen

Afscheid Annie Hertsenberg

Op maandag 17februari namen wij als werkgroep contact personen
afscheid van Annie Hertsenberg .Vanaf de oprichting van deze werkgroep,
ongeveer 30 jaar geleden, is zij zeer actief betrokken en is veel parochianen
tot troost en steun geweest. Wij zullen deze stille kracht missen binnen
onze werkgroep.

Op gepaste wijze hebben wij afscheid van haar genomen.

Wij zullen haar ongetwijfeld nog vaak in onze parochie tegenkomen.

Jos Knape
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St. Stephanus Parochie te Meppel

Invallers gevraagd

Met 25 medewerkers/parochianen maken en bezorgen we 7 keer per jaar
het parochieblad.

We hebben 4 invallers en dat is te weinig in de vakantieperiode.

Daarom doe ik een vriendelijk verzoek aan u, als lezer van het
parochieblad, u op te geven als invaller. Wat vindt u leuk om doen? U kunt
kiezen uit onderstaande bezigheden.

(% Redactieraad ( het sorteren beoordelen van de copy) op
woensdagavond.

@ Het in elkaar zetten ( een lay-out maken) van het parochieblad in
het computerprogramma WORD op donderdag/vrijdag/zaterdag na
eigen keuze.

% Vouwen van het parochieblad op maandagmorgen.

(% Bezorgen op woensdag/donderdag.

Denkt u even goed na, het is echt geen grote opgaaf. Als u ons wilt helpen
neemt u dan even contact met mij op.

Alvast bedankt,
Coordinator parochieblad

Jan Faber : Tel 0522-241791
Email: jamafaber@gmail.com
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Franciscus

Een barmhartige Samaritaan

stuntelde dezelfde weg als Jezus,

een sober bruine pij

bedekte zijn blijde boodschap.

Dapper schreef hij zijn liefdevolle daden in het reizigersstof.
Veel voorbijgangers zagen zijn uitgestoken arm

en gingen de weg van nederige dienstbaarheid

Ze begrepen zijn eenvoudige woorden.

In een woeste wereld wilde hij de juiste weg wijzen :

Een smal kronkelig pad naar omhoog.

Aad van der Klaauw
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Help . . .

Als webmaster krijg ik zo af en toe de vraag of ik iets kan aanpassen
op de website. Natuurlijk doe ik dat graag als het nodig is, maar zo af
en toe denk ik dan wel eens “Ja maar . . . ., dat heb ik toch twee
weken geleden al gedaan?”

Dat blijkt dan ook zo te zijn. En toch lijkt het op het scherm van uw
computer alsof er niets veranderd is.

Dat komt omdat computers gegevens van een website opslaan in het
cashgeheugen. Dan kan de computer, wanneer u een pagina van een
website opnieuw bezoekt, deze sneller laten zien. Maar hierbij wordt
dan niet gekeken of er op de site zelf iets veranderd is. Dus u ziet de
oude gegevens en niet de allernieuwste.

|F1IF2|F3IF4IH
(- T1 T2 T3 T4TsTe T7 T8 Mo Mo

Door nu op de F5 -toets te drukken wordt de pagina die u bezoekt
ververst en heeft u de nieuwste gegevens op uw scherm.

Leo

P.S. Op de startpagina van de website staat rechtsonder
Enkele computer-tips

Probeer het eens.
15
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Uit het samenwerkingsverband . . .

De redacties van de parochiebladen hebben de 3 parochiebesturen
dezelfde vragen gesteld. In de 3 eerste nummers van de parochiebladen
plaatsen we de antwoorden van de parochiebesturen.

Nu die van het parochiebestuur van de Sint Willibrordusparochie in
Beilen.

Wat leeft er in jullie parochie? Op welke wijze houden jullie
contact met parochianen? Hebben jullie nog tips voor het
parochieblad?

Beilen lijkt al heel lang het zelfde te blijven. lets wat raar genoemd zou
kunnen worden in een tijd waarin zoveel verandert. Beilen heeft een harde
kern, een groep mensen die altijd trouw blijft komen en daarbinnen een
trouwe groep die zondags na de viering ook nog een kop koffie komt
drinken. Komen ze voor de koffie, de viering of voor beiden? Wie zal het
zeggen. Hoe dan ook: er wordt ervaren dat kerk samen gevierd moet
worden. De soeperzondagen, die keren dat in een maand een vijfde zondag
valt, lijkt gewaardeerd te worden. We krijgen dan een extra aantal mensen
op de koffie. Naast een soepje en een broodje wordt na de koffie ook een
presentatie gegeven over een kerk relevant onderwerp waar dikwijls
barmhartigheid of het sacramentele een rol speelt. Zo hebben we o.m. een
heldere uitleg gehad over de voedselbank en een indrukwekkend verhaal
over hulp aan onderdrukte vrouwen in Nigeria.

Alhoewel het er allemaal heel gemoedelijk aan toe lijkt te gaan blijft een
terugkomend thema de tijd van de mis/viering. Men zou graag zien dat we
terug gaan naar het vertrouwde 09.00 of 10.00 uur... dan zou je nog iets
meer van je zondag overhouden. Vanuit de bezoekersaantallen lijkt er een
voorkeur uit te gaan naar de vertrouwde eucharistievieringen. Als bestuur
blijven we zoeken hoe we de eucharistie nog meer aan bod kunnen laten
komen door het jaar heen.

Afgelopen Kerstvieringen gaven veel hoop. Zo hadden we een
vigilieviering/kerstnachtmis, waarin 18 jongeren (11-19 jaar) volledig
meededen, samen met het parochiekoor en een volle kerk en de eerste
kerstdag hadden we een kerstspel uitgevoerd door maar liefst 17 kinderen,
met serieuze gegadigden voor ‘Holland’s got talent’. Daarnaast is de
vormselvoorbereiding het vermelden waard. De Vocal4 groep, die in
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september dit jaar van de bisschop het vormsel ontvangt, heeft zich
gevormd tot een hechte groep, die ook actief wordt ingezet in activiteiten in
de parochie. De tweede groep Vocal6 is kortgeleden ook opgestart en we
hebben de verwachting dat daar ook een aantal jongeren uit Hoogeveen bij
aansluiten. Kortom, wie zei “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst™?

Het contact met parochianen en de werkgroepen is in Beilen gekenmerkt
door erg korte lijnen en een grote mate van zelfstandigheid. Niet te veel
structuren, als het loopt dan loopt het. Als dingen gedaan moeten worden,
worden ze gewoon gedaan. Er wordt niet teveel over gesproken of
vergaderd. Veel activiteiten worden zo al jaren door de zelfde personen
gedaan. Je zou dit een kracht kunnen noemen. Toch ben je dan ook
kwetsbaar... immers veel hangt af van relatief weinig mensen. Hoe zorg je
er voor dat je toch als kerkgemeenschap gevoed wordt door nieuwe ideeén
of energie? De geest waait, waar die soms niet verwacht wordt. En als in
een volleybal team, lijkt men in gaten te springen, als die ontstaan. Dat is
Beilen, en we roeien met de riemen die we hebben.

Dit betekent niet dat we als bestuur bij de pakken stil zitten. Dit jaar willen
we het zaaltje en het aanzien van de kerk aan de voorkant renoveren,
verbeteren. Hiervoor zijn we op zoek naar fondsen en velen handen .... die
werk licht maken.

Dit allemaal betekent natuurlijk niet dat we als bestuur denken volledig te
weten wat er allemaal leeft in onze parochie. We blijven dan ook iedereen
uitnodigen om wensen of idee€n met ons te delen, hoe we nog beter vorm
kunnen geven, aan de rooms katholieke kerkgemeenschap in Beilen.
Nieuwe initiatieven worden waar we kunnen van harte ondersteund. Leven
naar het voorbeeld van het evangelie is makkelijker gezegd dan gedaan.
Maar samen is toch makkelijker dan alleen.

Voor wat betreft het parochieblad geldt eigenlijk het zelfde als wat we
hiervoor besproken hebben. Dat loopt haast vanzelf. We mogen ons
gelukkig prijzen met een vaardig, effectief redactie team. Het blad, ‘de Wij’
wordt goed ontvangen en gelezen. Daarnaast zijn we blij dat sinds kort het
blad ook beschikbaar is, op de website, http://www.willibrord-beilen.nl .
De website is zeer aanbevelingswaardig.

En mocht je nog suggesties willen weten voor het blad? Voorheen hadden
we wel eens persoonlijke interviews. Wat zo ieder in de kerk beweegt.
Vrijwilligerswerk doet inspireren. Mensen maken de kerk. Dank voor jullie
aandacht en veel succes met jullie goede werk als redactie.

Bestuur van RK St.Willibrordus parochie Beilen
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Bisdom Groningen-Leeuwarden ...

Ik ben bij jullie alle dagen

Wij vieren dit jaar het Paasfeest terwijl op verschillende plaatsen in onze
wereld verschrikkelijke oorlogen worden gevoerd. Mensen worden
vermoord en verkracht. Velen zijn op de vlucht geslagen en lijden honger.
Steeds weer blijken wij mensen in staat tot onvoorstelbare wreedheden.
Mensen dompelen andere mensen in pijn en verdriet.

Dichter bij huis is dat verdriet, vaak verborgen, ook aanwezig. Sommigen
hebben recent een dierbare begraven en zullen met een lege plaats aan tafel
de komende Paasdagen vieren. Anderen lijden door werkeloosheid of
arbeidsongeschiktheid. Zoveel jonge mensen die aan de slag willen maar
door de economische crisis geen baan kunnen vinden. En niet weinig
ouderen en jongeren lijden onder eenzaamheid.

Tegen die achtergrond vieren wij ook dit jaar weer het Paasfeest. In onze
kerken weerklinkt het getuigenis van nieuw leven. De gekruisigde Christus
is opgewekt uit de dood. In het evangelie naar Mattheus lezen wij de
belofte van Christus: “ Zie ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voleinding
van de wereld” (vgl. Mattheus 28,10). Christus wil ons met zijn Geest
bemoedigen en inspireren tot een leven van navolging.

Dit kostbare hart van ons katholicke geloof staat ook met het komende
Paasfeest weer centraal in verkondiging en zang. Zal het ook landen in ons
hart ? Juist voor mensen die door het leven geslagen zijn, kan de
Paasboodschap als geheimtaal overkomen.

Voor verdrietige, rouwende en afgeschreven mensen is het Paasnieuws
vaak moeilijk te beleven.

Ik hoop dat desondanks de boodschap van goddelijke licht in onze aardse
duisternis het vertrouwen in harten van mensen mag voeden, heel bijzonder
in het leven van de rouwdrager en de zieke; in het leven van de werkeloze
en de eenzame mens. God is Christus trouw gebleven tot in de dood. Gods
trouw staat ook als een baldakijn boven ons leven.

Vanuit dat geloof wens ik u een gezegend en zalig Paasfeest.

Mgr. Dr. Gerard de Korte
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Pelgrimstocht der mensen

Bezinningsavond over pelgrimeren en
bedevaarten onder leiding van Pastor A.
Jellema wordt aandacht besteed aan de
afwisselende geschiedenis van dit fenomeen.
Al eeuwenlang gaan mensen naar heilige
plaatsen. Het is een bijzondere ervaring om als
pelgrim onderweg te zijn en in een
bedevaartplaats te bidden en mee te vieren.
Verschillende plaatsen komen aan de orde,
zoals: Rome, Santiago de Compostella,
Lourdes, Banneux, Kevelaer, Heiloo Fatima,
Madgurje, Roemond, Orievito, etc.
Parochiezaal Hoogeveen, Blankenslaan Oost 2
op dinsdag 20 mei 2014 om 20.00 uur.

Er zijn geen kosten aan verbonden

Indien u geinteresseerd bent kunt u zich
opgeven (tot 14 mei) bij:

Vicariaat Groningen-Drenthe, t.a.v. mevr. G.J.
Darneviel-Wildeboer, UbboEmmiussingel 79, 9711 Groningen. Tel. 050-
4065864 (maandag, dinsdag of donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur) of per
email: vicariaatgroningendrenthe@planet.nl.

KOM NAAR THE PASSION IN GRONINGEN!

o Jan Dulles, één van de 3J’s, vertolkt de rol
U™ van Jezus en Simone Kleinsma is Maria in
The Passion 2014. Samen met onder meer
Stanley Burleson (Petrus), Jamai Loman
(Judas) en Beau van Erven Dorens (Verteller) nemen zij op donderdag 17
april in Groningen het publiek mee in het Paasverhaal.

Het is de vierde editie van deze grote live tv-productie. The Passion vertelt
over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Dit gebeurt aan de
hand van bekende Nederlandstalige popsongs.

Zanger Jan Dulles van de 3J’s hoefde niet lang na te denken toen hij voor
deze bijzondere rol gevraagd werd: “Ik vind het geweldig om in zo’n
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enorm grote productie de hoofdrol te mogen spelen. Het lijkt me behoorlijk
heftig om deze rol te spelen van de goedheid zelve in zijn laatste uren.”
Voorafgaand aan The Passion is er een jongerenviering in de St.
Franciscuskerk (Zaagmuldersweg 67) en een plechtige viering in de St.
Jozef-kathedraal (Radesingel 2). Beide vieringen beginnen om 17.30 uur.
De jongeren krijgen na de viering in de St. Franciscuskerk een
lunchpakket. Na The Passion is er een After-Passion in de St.
Franciscuskerk.

Vanuit verschillende parochies rijden er bussen naar The Passion.
Informeer bij thepassion@bisdomgroningenleeuwarden.nl of er bij jou in
de buurt een bus naar Groningen rijdt of bel jongerenwerkster Krista
Russchen op 050-4065888. The Passion wordt rechtstreeks uitgezonden
door EO/RKK via Nederland 1 om 20.30 uur.

Cursus Diaconale Leerweg

De parochies Meppel/Beilen/Hoogeveen zitten momenteel midden in het
proces van samenvoeging van de drie parochies. Gaandeweg zal er in dit
samenvoegingproces meer uitwisseling en samenwerking ontstaan tussen
degenen die werkzaam zijn in de diaconie/PCI (Parochiéle Caritas
Instelling). In de nieuwe parochie komen er nieuwe uitdagingen op hen
af. Om hun taak goed te kunnen blijven vervullen wordt er vanuit het
Bisdom (kosteloos) ondersteuning aangeboden in de vorm van een cursus
“Diaconale Leerweg”. De totale looptijd van de cursus bedraagt 2 jaar.

In het eerste cursusjaar (12 x op maandagavond) leer je wat diaconie en
PCI inhoudt, waarom de Kerk dat zo belangrijk vindt en wat de Bijbelse
bronnen ervan zijn. Waar het kan wordt de theorie gekoppeld aan de
praktijk. In het tweede cursusjaar ga je zelf aan de slag in je eigen
parochie, door (met hulp) een diaconaal project op te zetten.

De bedoeling is om te starten met twee groepen: één in Leeuwaren en
één in Assen. Er wordt gezamenlijk gestart op maandagavond 15
september 2014 in Beetsterzwaag, in aanwezigheid van de bisschop die
het diaconale werk een warm hart toe draagt. Doordat de cursisten uit
verschillende parochies komen hoor je van elkaars ervaringen en ideeén,
erg verrijkend!

Geinteresseerden kunnen zich voor nadere informatie en aanmelding
wenden tot pastor Gies.
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Belangrijk
Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij
regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies
Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.
Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Beheerder kerkgebouw Herman Knape 0522 259726
Klein onderhoud/Koster coordinator Piet Krijnen 0522 254159
Algemeen onderhoud gebouw Piet Alkemade 0522 262517
Buitenonderhoud Anton Stortelder 0522 252304
Interieur verzorging Marian Jansen 0522 258575
Beheerder begraafplaats Jan Faber 0522 241791

Het volgende St.Stephanusvuur

Voor het nummer “Pinksteren” van het Stephanusvuur jaargang 59-3
moeten de bijdragen voor 14 mei bij de redactie zijn.
De geldigheid van dit blad loopt van 21 mei tot 2 juli 2014.
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Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

Hoogeveen Beilen Het Erfdeel
zondag 09.30 uur zondag 11.00 uur zondag 10.00 uur
Zondag D. Gies D. Gies K. Stroop
06-04-2014 Woord en comunie Woord en comunie
met boeteviering
Donderdag J. Okonek
10-04-2014 Eucharistieviering
met boeteviering
Palmzondag J. Okonek J. Okonek F. Groen
13-04-2014 Eucharistieviering Eucharistieviering
Witte Donderdag 20.30 uur: viering in Hoogeveen 19.30 uur
17-04-2014 J. Okonek/D. Gies F. Groen/K Stroop
Eucharistieviering
Goede Vrijdag 15.00 uur 19.00 uur:
18-04-2014 DOLP kruisweg kruiswegviering 19.30
20.30 uur: pastor Gies F. Groen/K Stroop

J. Okonek, Plechtigheden
van Goede Vrijdag

Stille Zaterdag 22.00 uur: viering in Hoogeveen 21.00 uur
19-04-2014 J. Okonek/D. Gies F. Groen/K Stroop
Eucharistieviering
Zondag, Pasen J. Okonek J. Okonek F. Groen
20-04-2014 Eucharistieviering Eucharistieviering K. Stroop
Donderdag J. Okonek
24-04-2014 Eucharistieviering
Zondag DOLP DOLP W. Sarolea
27-04-2014
Donderdag J. Okonek
01-05-2014 Eucharistieviering
Zondag J. Okonek J. Okonek K. Stroop
04-05-2014 Eucharistieviering Eucharistieviering
Donderdag J. Okonek
08-05-2014 Eucharistieviering
Zondag D. Gies Taiz¢ viering
11-05-2014 Woord en communie
Donderdag J. Okonek
15-05-2014 Eucharistieviering
Zondag J. Okonek DOLP W. Sarolea
18-05-2014 Eerste Communie
Eucharistieviering
Donderdag J. Okonek
22-05-2014 Eucharistieviering
Zondag DOLP DOLP C. Huisman
25-05-2014
Donderdag J. Okonek
29-05-2014 Eucharistieviering
Hemelvaartsdag J. Okonek J. Okonek
Donderdag Eucharistieviering Eucharistieviering
29-05-2014
Zondag DOLP DOLP K. Stroop
01-06-2014

22Stephanusvuur jaargang 59 — nr 2




23

Stephanusvuur jaargang 59 — nr 2



